
 
Verjoardag Plechelmus 
 
Daar stond ik zonovergoten 
op het Sint Pieterplein 
door de devote Zwitserse garde  
besloten 
Indiërs deelden het water 
koud voor een euro 
Een hostie van formaat 
kruimelde mondjesmaat 
door de wachtende stoet 
Gaan ze allen 
op audiëntie 
bij Zijne Eminentie? 
Ik kom met een invitatie  
voor een bijzondere 
Verjoardag 
Paus Franciscus 
nederig en vroom 
ontroerde me  
Ik reikte hem de hand 
en de Oale Grieze polsband 
en zei: 1061 jaar geleden 
is de Plechelmusbasiliek verrezen  
op diens heilige reliek 
 
't spiet mie donders 
ik kan d'r geels nig 
bie ween 
ik kan oe nen  
bescheiden aftreksel met doon 
een soort Mini-me 
in pauselijk kleed 
 
Tot mijn verbazing 
Quod miratus sum 
sprak Paus Franciscus  
de eeuwenoude Twentse taal 
en was vol bewondering  
over de heilige Plechelmus 
 
Je hoeft niet katholiek te zijn 
om de unieke kracht  
van onze basiliek te voelen 
Dominant en parmant 
als een vertrouwd vergezicht 
werpt hij zijn licht en schaduw  
over het Twentse land 
Haar klokken klinken 
vanuit de hoge toren 
als nooit tevoren 
Wij heffen ons glas 
op onze heilige vorst 
en zingen uit volle borst: 
 
Ooh Oldenzaal, ooh Oldenzaal  
Wa hes n mooie Plechelmus 
Al is den Griez'n nog zo aold, 
in Olnzel heb't ze 't bier wa koald   
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